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WINTERWERK SEIZOEN 2024-2025 PKN OMMEN  

 

(aanbod predikanten) 

 

In dit katern vindt u een overzicht van de activiteiten die wij als predikanten graag voor 

en met u willen organiseren in het komende seizoen. 

 

Graag z.s.m. aanmelden bij desbetreffende predikant. Let op: sommige activiteiten 

beginnen al binnenkort. 

 

Ontmoetingsavonden voor 25 t/m 40-jarigen 

Een dertiger uit Ommen heeft het initiatief genomen om ontmoetingsavonden te organiseren 

voor leeftijdsgenoten. Tijdens deze avonden beginnen we met een informeel moment om 

elkaar beter te leren kennen, gevolgd door een verdiepend gesprek over thema's die ons als 

dertigers bezighouden. We zoeken hierbij ook de diepgang vanuit het geloof op, bijvoorbeeld 

door samen een Bijbelgedeelte te bespreken. 

Of je nu regelmatig naar de kerk gaat of niet, al je hele leven gelooft of juist net interesse 

krijgt, stevig in je geloof staat of vaak twijfelt, graag praat of liever luistert - iedereen tussen 

de 25 en 40 jaar is van harte welkom. Het doel is om op een ontspannen en open manier met 

elkaar in gesprek te gaan en nieuwe verbindingen te leggen. 

Tijdens de eerste avond zullen we het hebben over keuzestress: welke keuzes maak ik, heb ik 

de juiste beslissingen genomen en hoe kan mijn geloof in God mij helpen bij het maken van 

keuzes? Herkenbare vragen voor velen van ons. 

 

*Praktische informatie:* 

- *Datum:* Donderdag 10 oktober 

 

- *Tijd:* 19:30 - 21:00 uur (met de mogelijkheid om na afloop nog even te blijven hangen) 

 

- *Locatie:* Pand25, Brugstraat 25 

 

Het plan is om ook in november, januari, februari en maart samen te komen. Tijdens de 

bijeenkomst in oktober bespreken we gezamenlijk welk thema we in november zullen 

behandelen. 

Ik kijk ernaar uit om jou/jullie te ontmoeten en samen waardevolle gesprekken te voeren. 

Waarom zou je ervoor kiezen om deze kans te laten liggen? Kom erbij en beleef een 

inspirerende avond! 

 

Ds. Jos Hoogstede 

 

Belijdeniscatechisatie 

 

Heb je er wel eens over nagedacht om belijdenis te doen? Is het dan geen goed idee om dit 

seizoen dan ook de stap te nemen, aan Gods hand? Nu weet ik dat sommigen twijfelen: wie 

ben ik, dat ik belijdenis zou doen? Of: waarom zou ik eigenlijk belijdenis doen? Maar, als je 

het nu eens zo ziet: tijdens belijdeniscatechisatie mag je geloof in Jezus als je Heer en 
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Verlosser groeien. Daarom ben je welkom en je kunt je aanmelden bij mij. Ook voor meer 

informatie kun je contact met me opnemen. Als er aanmeldingen zijn, overleggen we op 

welke data we het beste bij elkaar kunnen komen. Als je interesse hebt, laat je me dit dan 

uiterlijk vrijdag 4 oktober weten (maar het liefst eerder)? Ik hoop verschillende mensen te 

ontmoeten en samen te groeien in geloof! 

 

Ds. Jos Hoogstede 

 

Pub quiz 

 

Sinds 28 september 2018 wordt er de PKN Pub Quiz gehouden. 

Twee keer per jaar vindt dit gezellige en spannende 

ontmoetingsgebeuren plaats in de grote zaal van De Kern. En wel 

op de laatste vrijdagavond van januari én op de laatste 

vrijdagavond  van september. De eerstvolgende pub quiz is dus op 

27 september. Aanmelding voor deze editie is niet meer mogelijk, maar publiek is welkom. 

De daaropvolgende pub quiz is op 31 januari 2025. 

 

Teams bestaan minimaal uit 2 en maximaal uit 6 personen. Meestal doen er 16-18 teams mee. 

Het maximumaantal teams dat mee kan doen is 20. Elk team bedenkt zelf een naam en maakt 

een joker die ingezet kan worden tijdens het spel. We geven ook punten voor de mooiste, 

meest originele jokers. De pub quiz bestaat uit 8 rondes van elk 7 vragen. Elke ronde heeft 

zijn eigen thema. Vaste thema’s zijn religie en muziek. 

 

Het belangrijkste doel van het organiseren van de pub quiz is elkaar ontmoeten. De avonden 

zijn altijd heel gezellig, maar tijdens het spel ook geconcentreerd en soms fanatiek… Want 

iedereen wil gaan strijken met de eer én de gegraveerde bierpullen! 

 

Informatie over de aanmelding kun je te zijner tijd vinden in Kerkvensters en de PKN-app. 

 

Roely en Piet Stuut, Joke Schonewille, Lidy Zwiers, Gerrit Wermink, Plonie en Kest Jelsma 

 

Preekvoorbespreking 

Het is mijn gewoonte om van tijd tot tijd, met geïnteresseerde gemeenteleden, enkele 

kerkdiensten/preken voor te bespreken. Mijn vraag is dan altijd wat zijn de vragen en 

ervaringen van gemeenteleden rondom een Bijbelgedeelte. Het kan immers zo maar zijn dat 

ik als dominee hele andere gedachtes en vragen heb dan gemeenteleden. U kunt mij dan bij de 

les houden en/of mij helpen die thema’s aan te snijden die bij de gemeente leven. 

In de voorgaande jaren had ik al enkele avonden/zondagen ingepland. In de Vinkenbuurt was 

er voldoende deelname, in Ommen helaas niet. Het afgelopen jaar spraken enkele 

gemeenteleden mij aan dat zij dit wel erg jammer vonden en nodigden mij uit om het nog een 

keer te proberen. Indien u mee wilt doen dan kunt u zich opgeven (dsdorgelo@pkn-

ommen.nl). Graag daarbij aangeven welke avond u kunt/niet kunt. U krijgt dan van mij 

bericht of er voldoende deelname is en wij plannen dan enkele bijeenkomsten. 
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Repair Café (in oprichting) 

 

 

 

Jaren geleden was er al een Repair Café in Ommen, maar 

deze is opgeheven mede vanwege een tekort aan 

vrijwilligers. 

Wij waren van mening dat een Repair Café in Ommen 

voorziet in een behoefte én levensvatbaar is. Wat die 

behoefte betreft is het duidelijk: toen er nog maar net 

sprake was van een herstart kwamen de eerste vragen om te repareren al binnen. Inmiddels 

zijn er contacten met meer dan 10 mensen die als vrijwilliger in het Repair Café willen gaan 

werken. 

Al met al reden voor een start op zaterdag 5 oktober om 09.30 uur in de 

Ontmoetingsruimte van De Kern. We maken niet veel publiciteit voor het Repair Café, omdat 

we eerst willen ervaren hoe groot de behoefte is (we willen niet het risico lopen dat we een te 

grote vraag niet zouden aankunnen). Daarom richten we ons in eerste instantie op onze eigen 

PKN-gemeente. Maar ons doel is: een dienstverlenende service leveren (als kerk) aan de 

Ommer samenleving. Vrijwilligers én cliënten van alle gezindten zijn welkom en uiteraard 

ook zij die niet bij een kerk zijn aangesloten. 

 

Twee doelstellingen streven wij na: 

1. Een bijdrage leveren aan duurzaamheid door met een eenvoudige reparatie te 

voorkomen dat spullen worden weggegooid. Een subdoelstelling is dat we daardoor 

mensen met een smalle portemonnee tegemoetkomen. 

2. Een gezellig ontmoetingsgebeuren voor mensen die iets gerepareerd willen hebben én 

de reparateurs én belangstellenden. 

 

De koffie en de reparaties (behoudens de kosten van te vervangen onderdelen) zijn gratis. 

Uiteraard wordt een vrije gift zeer op prijs gesteld. 

 

Het is de bedoeling dat het Repair Café elke eerste zaterdag van de maand van 09.30 uur tot 

11.30 uur geopend is in de Ontmoetingsruimte van De Kern. 

 

Nadere informatie via https://www.repaircafe.org/ 

 

Thijmen Toom, Rien Robijn (namens de Werkgroep Kerk en Klimaat) en Kest Jelsma 
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Filmavond ‘Waar ben je, Adam?’ op 14 november om 20.00 uur 

 

 

Deze donderdagavond wordt er om 20.00 uur in De Kern een 

bijzondere film (documentaire) vertoond met als titel ‘Waar ben 

je, Adam?’ Een indrukwekkende Oekraïense documentaire over 

het leven van de Grieks-Orthodoxe monniken op de berg Athos. 

De film werd al in veel filmhuizen en kerken in Nederland 

vertoond aan 200.000 mensen. De documentaire wordt ingeleid 

door de Oekraïense Katja Novikova. Zij zal die avond een korte 

inleiding geven op de orthodoxe spiritualiteit en is na afloop nog 

beschikbaar om vragen te beantwoorden.  

 

Een kaartje kost € 10,00. Dit is deels bestemd voor de bestrijding van de onkosten én komt 

ten goede aan noodlijdende Oekraïense families. Wie een beeld wil krijgen van de film kan de 

trailer bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=h7o-P0VHO9w 

 

Aanmelden bij ds. Kest Jelsma. Daarna hoor je ook hoe en wanneer je kunt betalen. 

 

Bijbelgesprekskring 

 

In Handelingen 2:42 kunnen we lezen dat verdieping in Gods Woord o.a. samengaat met het 

versterken van de onderlinge band. Vandaar dat ik graag op 10 donderdagavonden een 

Bijbelgesprekskring wil leiden, waarbij ik hoop dat geloof en contact allebei groeien. Elke 

avond staan we stil bij een bepaald Bijbelgedeelte of een bepaald thema. Er is daarbij ook 

gelegenheid voor persoonlijke vragen en het delen van ervaringen, maar als je het niet prettig 

vindt om zelf aan het woord te komen, is dat ook prima.  

 

D.V. komen we de eerste keer bijeen op donderdagavond 3 oktober om 19.30 uur in 

Pand25. We ronden denk ik af rond 21.00 uur. Het thema voor die avond is ‘blijdschap’. 

Waar word je blij van? Hoe is dat vanuit het geloof: wat maakt jou blij als christen? Wat zijn 

enkele Bijbelse gedachten over het thema? 

 

Ik heb nog geen onderwerpen voor de andere avonden uitgekozen, omdat ik dat graag in 

overleg met deelnemers doe. Ik sta er voor open als iemand zelf een onderwerp aandraagt. 

Dan verdiep ik mij daar voor een volgende avond thuis verder in en zoek ik er relevante 

Bijbelgedeelten bij. We kunnen ook een keuze maken uit bijvoorbeeld de volgende thema’s: 
 

- ‘Leven tot Gods eer, hoe doe je dat?’  
 

- ‘Wat voor vrijheid heb ik als christen?’ 
 

- ‘Zegeningen’  
 

- ‘Geeft God vandaag wel eens een teken?’ 
 

Zo zijn er nog veel meer onderwerpen te bedenken. 
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Overigens: het is mooi om iedere avond aanwezig te zijn, maar de avonden zijn ook 

zelfstandig te volgen. U/jij bent dus welkom voor het hele seizoen, maar ook op een ‘losse’ 

avond. 

 

De planning voor 2024 is:  3 en 17 oktober, 7 en 21 november, 12 december  

Voor 2025:    16 januari, 6 en 27 februari, 13 en 27 maart. 

 

Ds. Jos Hoogstede 

 

 

 

Kloosterreis 2025 

 

Ook het komende jaar staat er weer een bezoek aan een klooster 

gepland. De belangstelling voor het kloosterbezoek was 

afgelopen jaar zo groot dat we in meerdere groepen moesten 

gaan. Voor volgend jaar heb ik 5 dagen gereserveerd in de Abdij 

van Berne in het Brabantse Heeswijk - Dinther en wel van 5-9 

mei. Dit betekent dat er ruimte is voor 9 personen van maandag 

tot woensdag én voor een groep van 9 personen van woensdag tot 

vrijdag. Doel is niet een gezellig ontmoetingsgebeuren, maar stilte en bezinning.  

 

Voor sommige deelnemers wéér een ander klooster en het beleven van een toch weer andere 

spiritualiteit.  Voor hen die voor het eerst meegaan is het een ‘veilig’ kennis maken met de 

wereld achter de kloostermuren. Soms een opstap om nog eens te gaan, alleen en voor langere 

tijd dan 2 dagen. We bezoeken doorgaans (bijna) alle diensten (deze keer slechts drie per 

dag), eten de meeste maaltijden in stilte en zoeken ook zelf de stilte. Toch zijn het door een 

aantal vaste onderdelen ook weer gevulde dagen: een gesprek met de gastenzuster of -broeder 

en een door mij geleide meditatie oefening (lectio divina).  

 

Van te voren komen we een avond bij elkaar om kennis te maken, de verwachtingen uit te 

spreken, praktische afspraken te maken en om een dvd te bekijken waarin ons klooster 

centraal staat. Wie zich nu al wil verdiepen in het te bezoeken klooster verwijs ik naar de 

website https://www.abdijvanberne.nl/. Het aantal plaatsen is dus beperkt, wacht dus niet met 

aanmelden!  

 

Aanmelding bij ds. Kest Jelsma 
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Gespreksgroep én samen eten: ‘Toegewijd leven’ – Over recht doen aan al wat leeft 

 

 

Op 4 avonden kunnen we met elkaar in gesprek gaan over het 

boek ‘Toegewijd leven’ – Over recht doen aan al wat leeft 

van Sam Janse e.a. 

Van tevoren lezen we de hoofdstukken die betrekking hebben 

op het thema van die avond. Die zijn geclusterd rond: brood, 

bezit, leven en toekomst. We houden het in de gesprekken dicht 

bij onszelf, waarbij vragen aan de orde komen als: Wat zijn de 

gevolgen van onze keuzes, hier en nu, dichtbij en ver weg qua 

levensstijl? Welke rol spelen geld en bezit in ons leven? Wat 

vergt het vandaag om toegewijd te zijn aan God en onze naaste?  

Het boek is zeer leesbaar en op de praktijk gericht en blijf dicht bij het dagelijks leven van 

wonen en werken, dienen en delen, vieren en veranderen, verlangen en verwachten. 

Zelf las ik het boek met veel plezier en het zette me aan het denken. Toen ik het las dacht ik 

direct: Daar wil ik graag met mijn gemeenteleden over praten! Van elkaar leren! Vooral 

omdat het boek ruimte geeft, nergens dwingt en ons juist vanuit ons christen zijn een aanzet 

tot gesprek wil geven. 

We beginnen de avonden met samen te eten. De maaltijd staat in het teken van duurzaamheid. 

Thuis maakt een ieder een gerecht (al dan niet met iemand samen) en neemt dat mee naar de 

kerk. Ik zal zelf de recepten (die heerlijk, gemakkelijk en duurzaam zijn) verdelen en laat me 

daarbij leiden door de app Fork Ranger (die kun je dus alvast installeren, of je nu mee doet of 

niet). 

Tijdens de maaltijd zijn we ongedwongen in gesprek over wat we 

gelezen hebben en over de gespreksvragen die in het boekje staan 

vermeld. We beginnen om 19.00 uur en we sluiten af om 21.00 uur. 

24 oktober, 7 en 21 november en 12 december 

Aanmelden vóór 5 oktober bij ds. Kest Jelsma 
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Geloofsgesprek 

 

Vaak hoor ik dat er behoefte is om met elkaar in gesprek te gaan 

over ons geloof. Tijdens doopgesprekken, gespreksgroepen etc. 

geven mensen dat vaak te kennen. ‘Dit zouden we veel vaker 

moeten doen’ hoor je dan: vanuit ons hart, zonder bang te zijn dat 

we in de ogen van anderen tekort schieten of dat een ander over 

ons zal oordelen, met elkaar in gesprek zijn. Daar ervaar ik dat de 

Geest in ons midden is, daar waar twee of drie in Zijn Naam 

aanwezig zijn. Samen in gesprek over ons persoonlijk geloof, 

met ruimte voor twijfel en het verwoorden van het in de loop van 

je leven anders zijn gaan zien en denken over de kernen van geloof. Voor wie? Voor jong en 

oud! Geloofsbeleving is niet aan leeftijd gebonden. We zijn hier als gelovigen bijeen en dan 

telt niet of je jong of oud bent, man of vrouw, Hervormd of Gereformeerd, homo of hetero, 

met een rotsvast of met een betwijfeld geloof.  

Voor wie? Voor wie open en eerlijk met een ander in gesprek wil gaan over het geloof. Elke 

bijeenkomst heeft een eigen thema en raakt kernen van geloof.  

Een leidraad is het boek ‘In goed vertrouwen’ van Evert van der Veen.  We lezen van tevoren 

thuis het gedeelte dat op ons thema betrekking heeft. Het boek geeft een aanzet en zet ons aan 

het denken. 

Ik hoop dat veel mensen zich opgeven en in gesprek gaan over: 

1. Geloven. Wat is dat wel en niet?  

2. God de Vader, de Almachtige 

3. Schepper en Schepping 

4. Jezus Christus, Kruis en Opstanding 

5. De hemel, genade en oordeel, onze toekomst 

6. De Heilige Geest 

7. Bidden 

8. Doop en Avondmaal 

9. De Kerk en het leven als gelovige 

De data van de gespreksavonden zijn:  

23 en 30 januari, 6, 13 en 27 februari, 7, 14 en 21 maart. 

Aanmelden vóór 15 november bij ds. Kest Jelsma 
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Marcus 

In een preek worden vaak enkele verzen uit een evangelie centraal gezet. Je zou dit een micro-

benadering van een evangelie kunnen noemen. Zou het wat extra opleveren indien wij het 

Marcus evangelie nu eens niet op micro niveau maar op macro niveau benaderen? Het 

antwoord hierop, dat de deelnemers van vorig jaar gaven was; ja! Ze vonden het zelfs zo 

waardevol dat ze mij adviseerden om de cursus opnieuw te geven. Dat ga ik dus doen. Wij 

knippen het evangelie in acht stukken, voor iedere bijeenkomst een gedeelte. Die gedeeltes 

lezen wij thuis als voorbereiding. Vervolgens probeer ik dan in de inleiding van de avond de 

grote lijnen te schetsen. Hierna is er gelegenheid voor vragen en gesprek. Bij de opzet van de 

nieuwe cursus heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de vragen, opmerkingen en 

aanbevelingen van de cursisten van vorig jaar. Het is mijn bedoeling om twee aparte groepen 

te starten, zowel op de dinsdagavond alsook op de woensdagmorgen.  

Wanneer:  Dinsdagavondgroep: 15 oktober, 12 november en 10 december  

   Woensdagmorgengroep: 16 oktober, 13 november en 11 december 

   (De andere data bespreken wij in de groep) 

Waar:   Pand25 

Tijd:   19.30 – 21.00 uur  

Opgave: dsdorgelo@pkn-ommen.nl 

 

Het vergeten Evangelie  

Reinier Sonneveld schreef in 2018 het boek: Het vergeten evangelie. De ondertitel van dit 

boek is: Het geheim van Jezus verandert alles. Het is een boek dat volgens mij perfect past in 

ons nieuwe jaarthema: Als nieuw! Professor Erik Borgman schreef over dit boek: ‘Briljant! 

Eindelijk een boek dat duidelijk maakt waarom wij verlossing nodig hebben en in welke zin 

Jezus Christus onze verlosser is.’ In dit boek staat de vraag naar het waarom en het waartoe 

van de kruisdood van Jezus centraal. Het lijkt alsof Reinier Sonneveld met een nieuw 

antwoord komt, maar dat is volgens hem zelf niet zo. Het is een vergeten antwoord! In het 

boek zet Sonneveld de Christus victor (overwinnaar) benadering naast die van ‘verzoening 

door voldoening’. Het is een boek dat ik persoonlijk zeer waardevol vind en dat zeker onze 

aandacht waard is! In vijf avonden zou ik dit boek met u willen bespreken. Als voorbereiding 

zou u het boek kunnen lezen, maar dat hoeft niet. 

Wanneer: dinsdagavond, 8 oktober, 5 november en 3 december 

  (De andere data bespreken wij in de groep) 

Waar:  Pand 25  

Tijd:  19.30 – 21,00 uur 

Opgave: dsdorgelo@pkn-ommen.nl 

 

 

 

 

 

 


